
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gij komt tot ons in 't morgenuur 
in dauw van nieuwe dingen, 
in ‘t kind dat lacht, in licht en vuur, 
in ‘t lied dat wij nu zingen, 
in ‘t woord dat Gij nu tot ons spreekt, 
in ‘t brood dat Gij hier met ons breekt,  
in duizend, duizend dingen. 
 

Gij komt tot ons in heel de dag, 
in arbeid aan de dingen, 
in zorg en vreugde, pijn en lach, 
in ‘t lied dat wij dan zingen, 
in liefde ook van man en vrouw, 
in vriendschap, vrede en in trouw, 
in duizend, duizend dingen. 
 

Gij komt tot ons als ‘t avond is, 
in ’t sterven van de dingen, 
in ’t afscheid dat het laatste is,  
in ‘t lied dat wij niet zingen, 
in ‘t woord dat Gij spreekt hopen wij: 
uw liefde is ons toch nabij 
in duizend, duizend dingen. 
  
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid  
God heeft alle mensen geschapen naar zijn beeld, 
opdat ze zouden leven,  
niet om ten onder te gaan. 
Hij heeft ons, mensen,  
aan elkaar toevertrouwd, 
opdat we zijn liefde met elkaar delen. 
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STA OP  
EN LEEF 



 Wees hier aanwezig,  
Gij, onze God van leven. 
Wek steeds weer leven in ons, 
zeker als wij het leven tekort doen. 
Geef uw liefde aan ieder van ons, 
vooral als het leven moeilijk is. 
Wees ons nabij in deze viering 
als God van leven en liefde.  
 
Lofprijzing 

 
Gebed  
Wij kunnen U gemakkelijk vinden, God,  
in het ontluiken van een bloem,  
in de liefde van mensen voor elkaar,  
in de geboorte van nieuw leven,  
in alles wat goed en mooi is.  
Maar het is zo moeilijk U te vinden  
wanneer we getroffen worden  
door pijn en verdriet,  
wanneer de dood ons leven binnentreedt.  
Laat ons ook dan zien en voelen, God, 
dat Gij ons nabij blijft  
in de vele mensen om ons heen  
en laat ons, op onze beurt,  
ook voor anderen zulke mensen zijn.  
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
'Sta op en Leef” 
Daartoe nodigen de volgende twee verhalen ons uit:  
dat ook wij met ons klein, zoekend geloof  
ons  laten aanraken door Jezus' liefde.  
Dat wij, vooral in momenten van wanhoop,  
kunnen herhalen:  
"Kom toch uw hand op mij leggen,  
Heer, raak mij aan,  
zodat ook ik mag leven van uw liefde!"  
 
Eerste lezing   Wijsh. 1, 13-15; 2, 23-24  
 
 
 
 
 
 



Tussenzang  

 

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen,  
neemt ons tot Zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 

Evangelie   Marcus 5, 21-43  
 

Homilie 
 

Voorbeden  
Bidden we voor allen die het psychisch  
moeilijk hebben.  
Dat er lieve mensen om hen heen zijn die hen, 
met begrip en tact,  
met een luisterend oor en een liefdevol hart,  
nabij willen zijn. Laten wij bidden … 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden we voor allen  
die het lichamelijk moeilijk hebben,  
die aangewezen zijn op hulp en  
tegemoetkoming van anderen.  
Dat er lieve mensen om hen heen zijn  
die hen met hart en handen  
nabij willen zijn. Laten wij bidden … 
God van leven en licht … 
 
Bidden we voor opvangtehuizen,  
toevluchtsoorden en woonzorgcentra.  
Dat er een sfeer mag heersen waarin mensen 
zich begrepen, gerespecteerd  
en bemind mogen voelen. Laten wij bidden … 
God van leven en licht … 
 
Bidden we voor alle mensen  
die in deze tijd vakantie nemen.  
Dat ontmoetingen en belevenissen  
hen mogen verrijken.  
Geef hun nieuwe levensadem, Heer.  
Laten wij bidden … 
God van leven en licht … 
 
Bidden we voor allen die overleden zijn … 
en die ons gebed gevraagd hebben …. 
Laten wij bidden ... 
God van leven en licht … 
 
Heer God, onze gebeden leggen wij U voor, 
want wij zijn mensen met ups en downs.  
Laat ons af en toe voelen  
dat Gij naar onze gebeden luistert  
en ons tegemoet komt  
in het gewone leven van elke dag. 
Amen. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat God van mij houdt 
in doodgewone dingen van het dagelijkse leven: 
 

in een bloem in het veld, 
in een glimlach van een kind. 
in een liedje dat me dromen doet  
of in de blik van een ander, 
in een gesprek met elkaar 
in al die kleine kansen van het leven. 
 
Ik geloof dat Hij in Jezus een weg toonde 
naar een wereld van echte vrede. 
 
Ik geloof dat zijn liefde sterker is  
dan mijn onmacht of onwil. 
Ik geloof dat Hij mij de kracht geeft  
om vrucht te dragen. 
De kans om iets te zijn voor anderen. 



Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt  
om de kansen te benutten voor het bouwen  
aan een betere wereld. 
 
Ik geloof dat wij er niet alleen voor staan.  
Dat wij door zijn Geest  
geïnspireerd worden  
om het beste van onszelf te geven. Amen. 
 
Offerande 
Wil je onze geloofsgemeenschap steunen?  
De misdienaars komen graag 
rond voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Dank je wel! 
 
Gebed bij brood en leven 
Gij die zon en schaduw geeft, 
leer ons, God, 
onze dagen naar waarde te schatten, 
het licht te zien van de morgen 
waarin alles nieuw is 
en het licht van de avond 
waarin alles tot rust komt. 
  
Gij die ons de vruchten van de grond, 
In overvloed geeft, 
maak ons dankbaar voor de aarde 
die ons draagt en voedt. 
  
Leer ons opnieuw de wijsheid van de aarde: 
de kruiden en hun verborgen krachten, 
de bloemen en hun taal; 
de dieren, groot en klein: 
zij doen het werk waarvoor zij gemaakt zijn. 
 

Behoed ons dat we schade toebrengen  
aan uw schepping, 
en leer ons dat alles zijn plaats heeft  
en zijn rol vervult, 
en dat ook het nietigste 
onvervangbaar is. 
  
God, die ons laat oogsten 
wat wij gezaaid hebben, 
het werk van onze handen,  
onze zorg en inzet voor elkaar, 
geef ons vertrouwen in de goede afloop 
van wat wij met liefde begonnen zijn. 
 

Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
uw liefde tastbaar in ons midden, 
het werk van onze handen, gezegend, 
uw droom van toekomst elke dag. 



Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot: 
zoveel engelen van vriendschap,  
wijsheid en geduld. 
Voor Jezus van Nazareth danken wij U,  
mens naar uw hart, 
de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 
 
Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
als  brood hier in ons midden. 
Wij danken U voor Hem, God, 
doe ons gaan op Zijn weg. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens   
God onze Vader, wij danken U, 
dat U dichtbij ons wilt zijn. 
Maar soms komen wij ogen en oren tekort 
om U te zien in al wat leeft, 
en om uw stem te verstaan in mensen  
om ons heen. 
Laat ons deze vakantie voelen, God,  
dat U bij ons bent, 
dat uw licht brandt in ons, 
en in alles en iedereen . 
Zo brengen we wat vrede om ons heen. 
Dank U daarvoor, God. Amen 
 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw Geest. 
 
Inleiding op de communie 
 
Communie 
 
 
 
 
 
Een wens bij ‘Wondere Ruimte’ 

Ik zwem in een zee van tijd, 
trek rondjes, in vrije slag 
en spetter plagend secondjes 
naar haastige voorbijgangers. 
  
En vraagt er mij iemand 
Heb je een minuutje? 
Dan schep ik emmers vol 
en zeg ik gul: 
Hier, neem nog 
wat mee voor thuis. 
 
Geert De Kockere 



Tijd voor de kinderen 
 
Slotgebed 
God onze Vader, raak ons met uw Geest  
opdat wij anderen kunnen aanraken  
om hen te bemoedigen en hoop te geven.  
Schenk ons uw kracht  
opdat wij anderen kunnen opbeuren  
en ondersteunen in moeilijke dagen.  
Geef ons uw licht  
opdat wij anderen kunnen bijlichten  
in de donkere dagen van hun leven.  
Moge zo uw vreugde bereikbaar worden  
voor ieder mens.  
Dat vragen wij U in Jezus' naam.  
Amen 
 
Mededelingen 
 
Lied met Zending en Zegen 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 juli 19.30 u.: Terrasjesavond: 
Kom gezellig iets drinken in de tuin van de 
dekenij (Philippus Neridreef) - of binnen.  
Welkom voor een (gratis) glaasje  
vanaf 19u30, je vertrekt wanneer je wil. 
 
16 augustus: Wandeling: 
We vertrekken om 14.00 u. aan het station van 
Sinaai voor een landschapswandeling van zo'n 
6 km. Ook met een sportieve buggy of rolstoel 
moet het lukken. Nadien drinken we samen iets 
aan het station van Sinaai. Geen vervoer naar 
Sinaai? Laat het ons weten: 0479 50 77 04 
 
18-24 augustus: Terekenfeesten 
 
8 september: Open monumentendag kerk: 
In samenwerking met de Stad krijg je de kans 
om de kerk binnen goed te bekijken en ook om 
op de toren te gaan (met inschrijving) 
 
10 september: Welzijnszorg: 
De vrijwilligers van Welzijnszorg Tereken 
organiseren een namiddag waarbij wie wil de 
ziekenzalving ontvangt en je nadien kan 
genieten van een uurtje muziek en zang door 
Walther Cantens. 
 
29 september: Startviering met vormelingen en 
alle bewegingen en werkgroepen 
 
5 oktober: Ontmoetingsdag:  
een dagje samen uit met het gezin of alleen en 
toch samen: in de buurt van Sint-Niklaas, 
met kennismaking, een wandeling (voor wie 
kan), gesprek, creatief moment, ... 
Wie wil kan 's avonds blijven eten.  
Dit alles aan een gezinsvriendelijke prijs. 


